VAN SINT WILLIBRORD TOT

TORENPLEINKERK

Moderne tijd

Het kerkgebouw van de Willibrordkerk ging
na de beeldenstorm, in 1566, van de Rooms-
Katholieke kerk over naar de gereformeerden.
De beeldenstorm begon op 10 augustus 1566
in Steenvoorde (nu Frankrijk). Daar werd een
hagepreek, een kerkdienst in de openlucht van
streng gelovige Calvinisten, gehouden. Na deze
hagenpreek werden de beelden in een kapel
gebroken...het begin van de beeldenstorm.

Het protestantisme kwam in die tijd op in de
Nederlanden. De belangrijkste vertegenwoordigers
daarvan waren de Calvinisten, aanhangers van
de hervormer Johannes Calvijn (1509-1564). In
de Rooms-Katholieke kerk was het vereren van
heiligen gebruikelijk. De Calvinisten waren erg
tegen het vereren van heiligen. Ook ergerden de
Calvinisten zich aan de overdreven rijkdom binnen
de kerken. Volgens hen moest de kerk zo sober
mogelijk ingericht zijn.

Tijdens de beeldenstorm werden honderden
Rooms-Katholieke kerken en kloosters met hun
inhoud vernield. Altaren, beelden, preekstoelen,
kelken, schilderijen en kerkelijke boeken werden
kapot gemaakt door woedende Calvinisten.

Wel werden het orgel en het doopvont meestal
gespaard, omdat zij die zelf nog konden gebruiken.
De kerken richtten zij in voor hun eigen erediensten.
Zij wilden in de toen strenge Hollandse winter ook
graag een dak boven het hoofd.

De beeldenstorm breidde zich uit naar alle
gewesten, dus ook naar Utrecht. De toen pas
benoemde Vleutense pastoor Hendrik Willemsz-
van Segvelt moest zijn kerk uiteindelijk in 1579
overdragen aan de gereformeerden.

De komende twee eeuwen hebben de
gereformeerden dan recht op de kerk.

Aan het eind van de 18e eeuw werd er een commissie
opgericht van Roomsgezinden van Vleuten en
De Meern met als doel de kerk en pastorie van
de gereformeerden over te nemen. Mede door
tegenwerking van de pastoor loopt dit op niets uit.

Uit een volkstelling van 1809 blijkt dat maar 145
personen gereformeerd waren, terwijl de totale
bevolking van Vleuten-De Meern toen uit 786
personen bestond. De rest was dus katholiek. Er
werd nog eenmaal een poging gedaan om van de
kerk weer een Rooms-katholieke kerk te maken,
maar alles blijft bij het oude. Vanaf 1816 gaat de
kerk over in de handen van de Hervormden. De kerk
heet dan de Oude Nederlands Hervormde Kerk.

Vanaf mei 2004 kwam er een fusie tussen de
Nederlands- Hervormde Kerk, de Gereformeerde
Kerk en de Evangelisch-Lutherse kerk. Zo ontstond
de Protestante Kerk Nederland (PKN). De naam
van de kerk in Vleuten moest daardoor gewijzigd
worden. Aan de kerkleden is toen gevraagd om
een nieuwe naam voor deze kerk in Vleuten te
bedenken.




Waarschijnlijk heeft de naam van de naastgelegen
Christelijke school, de Torenpleinschool, de
bedenker inspiratie gegeven. Vanaf 2004 heet de
kerk dan ook de Torenpleinkerk.
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