RIDDERHOFSTAD NIJEVELT:
BLIJDE STENEN EN LODEN KOGELS

Middeleeuwen

Op 30juni 2006 heeft de burgemeester van Utrecht Annie H. Brouwer-Korf het eerste exemplaar
van het boek “Nijevelt, een verdwenen kasteel” uitgereikt.

30 juni is een historische datum voor de
geschiedenis van het kasteel.

Op 30 juni 2006 was het 650 jaar geleden dat de
vrede van Nijvelt werd getekend tussen de graaf
van Holland Willem V en de Utrechtse bisschop
Jan van Arkel. Er kwam hierdoor een einde aan de
ruzie, die in de voorafgaande 12 jaar speelde.

Deze strijd heeft vele slachtoffers gekend. Een van
de slachtoffers was Steven van Zuylen van Nijevelt.
Hij overleefde de belegering, maar zag zijn kasteel
in vlammen opgaan.

Tijdens archeologisch onderzoek (1997-1999) zijn
enkele vondsten gedaan, die verwijzen naar de
belegering in 1356, die een aantal weken geduurd
heeft.

De archeologen vonden onder andere:

- Drie blijde stenen, die toentertijd door een
grote slingerwerktuig (blijde) naar het kasteel zijn
geworpen.

- Loden donderbuskogels, vuurwapens waren toen
nog inontwikkeling. De schade zal wel beperkt zijn
gebleven. Al zal er wel een angstaanjagende knal
hebben geklonken.
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