DE BROUWERI] TE VLEUTEN

DE GESCHIEDENIS VAN HET BIER - ROMEINSE RIJK
Moderne tijd

De Germanen ontdekten dat de tussenstap van het brood bakken overgeslagen kon worden. Ze
ontdekten dat uit ontkiemde en gedroogde graankorrels ook bier gebrouwen kon worden. Zij maakten

van graan een beslag en lieten dit gisten.
De Romeinen dronken vooral wijn en vonden bier maar vies! Het smaakte volgens hen naar bedorven wijn

of zelfs naar pies!

De hulpsoldaten in de legioenen waren Galliérs en Germanen en die hielden wel van een potje bier op zijn
tijd. De Galliérs gingen wijn trouwens ook erg lekker vinden. Zij dronken het puur, terwijl de Romeinen het
zelf verdunden met water!
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