DE WESTLANDSCHE TUIN -

DE HERINNERINGEN VAN DIRK

DE KAVELS VAN DE WESTLANDSCHE TUIN

Moderne tijd: land- en tuinbouw

Dirk Koning ging er eens goed voor zitten. Het was al zo lang geleden, maar toch herinnerde hij
zich het volgende over de verdeling van de kavels (= stukken grond) van De Westlandsche Tuin:

Kavel 1 Hier was vroeger café “Het Zwaantje”. Hier woonde A. van Rooijen, het was een stuk
weiland en werd gekocht door Dirk van Maanen.

Kavel 2 Dit was een stuk tuinland, nu staan er diverse huizen. Het werd later gekocht door
Jac. Graafland. Hij heeft er zijn schildersbedrijf en woonhuis laten zetten.

Kavel 3 Een stuk weiland, werd gekocht door Hermanus Verheul.

Kavel 4 Een stuk weiland, werd gekocht door Johannes Kosterman

Kavel 5 Een stuk weiland, werd door de Gier verkocht aan Gresnigt.

Kavel 6 Een stuk weiland, was eerst van de Gier, daar heeft Piet Koning nu zijn bedrijf.

Kavel 7 Een stuk weiland, werd eerst door Smorenburg gekocht en later aan Piet Mast.

Kavel 8 Een stuk land met een warenhuis (dit is een soort hoge kas), een watertoren en een
boomgaard werd door Piet Mast gekocht. De kas werd later naar zijn bedrijf in Har-
melen overgebracht en staat er nu nog.

Kavel 9 Een stuk boomgaard was van de Gier, kwam veel later in bezit van Ruth Steenbeek.

Kavel 10 Een stuk uitmuntend tuinland met een woonhuis en een dubbellange druivenkas, een
gemetselde koestal voor 15 stuks hoornvee en drie gemetselde varkensstallen werd
gekocht door Leendert Voortman.

Kavel 11 Een stuk grond met fruittuin en boomgaard en een onderbeplanting van rode- en
zwarte bessen werd ook verkocht aan Leendert Voortman.

Kavel 12 Een stuk tuingrond met een deel rabarber, een betonnen gierput en enige rijen fruit-
bomen, eigenaar werd Herman de Rooy

Kavel 13 Een stuk grond met woonhuis, een schuur en een druivenkas. Ook met een siertuin,
een fruittuin en boomgaard. Werd eveneens door Herman de Rooy gekocht.

Kavel 14 Een stuk tuinland, een koetshuis met een bovenwoning, een paardenstal met hooi-
zolder, een schuurtje, een hooiberg en een afdak voor wagens werd gekocht door
Adrianus Koning uit Maarsseveen.

Kavel 15 Een stuk grond met het vierkante woonhuis: beneden drie kamers, badkamer, keu-
ken, kelder. Boven vier kamers met een open veranda aan de voorkant en een geslo-
ten veranda aan de achterzijde, alsmede een vliering. Het stuk grond was tuingrond.

Kavel 16 en 17 Gert van Maanen verkocht kavel 10 en 11 en kocht er kavel 16 en 17 voor terug. Daarna
kwam het in bezit van Gert Goes van de Groenedijk

Kavel 18 en 19 Worden niet genoemd in Dirk’s herinneringen

Bron:
-Een eeuw tuinbouw in Vleuten-De Meern




